Jaarkroniek 2017 tuingroep Abdij van Egmond

Enkele verhalen van vrijwilligers

Zaterdag 11 november 2017

Een hele feestelijke
werkdag. Broeder Frans
viert zijn 60 jarig
professie. En als
tuinwerkgroep vieren we
dat natuurlijk graag mee.
Barbel heeft extra veel
moeite gedaan om een

bijzonder cadeau te
regelen: een Bijenboom
(Tetradium daniellii var.
Hupehensis). En broeder Frans
kwam er speciaal zijn wagentje voor
uit om hem in de tuin te zetten. =
Daarna mocht hij dat kunstje nog een keer herhalen voor het planten van de
Elzenboom ter afsluiting van de verfraaiing van de entree van de Benedictushof,
mede mogelijk gemaakt door de Pius stichting.

Maar er is natuurlijk ook gewerkt. De beek is weer netjes en stroomt weer prima
door, de entree is klaar gemaakt voor de beplanting die komende week er wel
echt is en het Vleugelpark is weer een stuk verder opgeschoond van de bramen.
Het was weer een heerlijk dagje in de tuin met 21 enthousiaste mensen.

Zaterdag 14 oktober 2017

Met heerlijk nazomerweer in
het vooruitzicht beginnen we
met 24 man/vrouw/kind aan
allerlei uitdagende klussen. De
oude ingang wordt wederom
aangepakt. Met veel inzet gaan
we gras en ander onkruid te lijf
om vervolgens met karton en
compost de tuin klaar te maken
voor de geraniums. Omdat we
met een grote groep hier bezig
waren hebben we het werk ook
nagenoeg af kunnen krijgen.
We hopen nu weer een stuk
tuin te hebben wat bij te : i =
houden is. Daarnaast is ook de entree aan de dorpszude/ kerkpleln weer netJes
Plus alle kleine klusjes zoals dakgoten legen, grasmaaien, houtsnippers verdelen,
appeltjes plukken, het zonnetje, de heerlijke lunch en onderlinge gesprekken
maakte het weer tot een heerlijke werkdag.



Afgelopen jaar zijn op diverse plekken in de abdijtuin zelfgemaakte bankjes
verschenen. De meeste zijn gemaakt uit het hout van de 2 Sequoia’s die in het
najaar van 2016 in het Vleugelpark ruimte hebben gemaakt voor de andere
sequoia’s. Hergebruik van eigen hout dus.

De bankjes bieden een moment van rust en stilte voor monniken, gasten en
bezoekers. Het merendeel is gelegen aan de wandelroute door de abdijtuin.
Vanaf de zitgelegenheden kunt u genieten van het speciale en veelzijdige
karakter van de tuin. Wat de makers extra voldoening geeft: de banken worden
regelmatig gebruikt.

Zaterdag 9 september 2017 i Al ‘UURWE

|

Vandaag valt de werkdag samen R
met de opendag van de &
POMologische vereniging. Vanwegei
de stevige buien in de ochtend
worden de kramen binnen
opgebouwd. Rond half elf schijnt
het zonnetje alsnog, waardoor
bezoekers toch naar de abdij
gelokt worden. Ook de werkgroep
vindt het zonnetje prettig, want de
entree (oud en nieuw) vraagt om
extra aandacht. En met een
zonnetje erbij werkt het weer net



wat lekkerder. De volgende bui valt
samen met de uitgebreide lunch, dus
die verstoorde de werkzaamheden
niet.

Inmiddels loopt het lekker door op de
opendag. Diverse bezoekers komen
speciaal voor de POM met een zak
appels om uit te laten zoeken welk
soort het is. Andere willen informatie
over het enten of worden verleidt tot
een smaakproef. Maar ook onze
kraam is gezellig druk. Met informatie
over de cursus Fermenteren, een
proeverij van zelfgemaakte producten
en de verkoop van plantjes en gele-
en appelkomkommers. Leuke dag samen met de POM en daarbij nog heerlijk in
de tuin gewerkt, wat wil je nog meer?

Zaterdag 12 augustus 2017

De weersverwachting was regen, overgaand in buien met in de loop van de
middag vanuit het westen opklaringen. Niet echt uitnodigend voor een dagje
werken in de tuin.

De praktijk: beginnen met regenjassen aan, maar na vijf minuten kunnen die al
weer uit omdat het droog is. De bomen druppelen nog wat na, maar dat is dan
ook de enige nattigheid van de werkdag. Prima weer dus om met 16 vrijwilligers
de oude entree rondom de Kapittelzaal op te knappen. En dat is gelukt. Een
waterleiding hersteld, de composthopen omgeschept, klimhortensia weer netjes
en rondom de keuken weer toonbaar. Heerlijk om met deze gezellige groep
mensen te werken. Tussen de middag weer een prima lunch met zelf gekweekte
appelkomkommers uit de kas. Tussendoor nog wat geleerd over oude-mensen-
brood (dank je wel Marie-Anne). En om half vijf begint het wat te spetteren en
komt er een kort buitje langs. Prima tuinweer dus.

Zaterdag 10 juni 2017

Met een heerlijk zomers zonnetje fiets ik naar |
Egmond waar 18 vrijwilligers zitten te wachten ‘
om zich in de tuin uit te leven. Na een bakje
koffie en een babbeltje zijn de werkzaamheden |
verdeeld en beginnen we aan het zeisen van
de Witbol, het legen van goten, het maaien
van grasranden, het snoeien en van hagen en
netjes maken van het kerkhof. Vanwege de
drukte op de open Kloosterdag besluiten we
om onze lunch buiten te gebruiken.
Langzaamaan wordt het warmer, maar ook
netter in de tuin om tenslotte met een kop
thee te besluiten op het terras, al waar ook de Kolibrievlinder zich laat zien. Weer
een dag heerlijk gewerkt. Tijd om naar huis te fietsen.
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Zaterdag 8 april 2017

We beginnen de werkdag met fg.
de gebruikelijke koffie. Dit
keer met een toelichting op de g
nieuwe koers van de Abdij
omdat dit ons, zei het indirect,
ook aan gaat. De broeders
geven aan dat ze heel blij zijn
met het werk dat de
tuinwerkgroep verricht en
graag door willen gaan met
het project Levende Aarde,
waarin de zorg om het
(bodem)leven wordt
uitgedragen.

Even na tienen starten we met de werkzaamheden. De rand van de parkweide
wordt van braam, hulst en opschot bevrijd, de Strabotuin wordt verder
aangelegd, compost wordt verdeeld en de herinrichting van de Vlindertuin wordt
afgerond met het plaatsen van de laatste planten. Daarnaast wordt een stuk van
de weg geégaliseerd door boomwortels te verwijderen.

Met een zonnetje erbij was het weer een prachtige dag om heerlijk samen in de
tuin te werken.

Zaterdag 11 maart 2017

Op een onverwacht mooie werkdag op zaterdag 11 maart 2017 waren we
zomaar met ineens 25 vrijwilligers, die allemaal de handen uit de mouwen wilden
steken voor de abdijtuin. Er was genoeg te doen trouwens en de sfeer was
prima.

In de vernieuwde vlindertuin moesten heel veel planten na hun overwintering
terug geplant worden. Ze zijn meteen gesnoeid voor zover dat paste in het
snoeischema, lekker in de volle grond die we verrijkt hadden met een stevige
laag groencompost. Aan het einde van de middag konden de plantvrijwilligers
tevreden zijn, want bijna alle planten stonden in de nieuwe tuin en de sproeier
zorgde voor vers water.

Rondom de grote parkweide zijn de daar minder gewenste planten verwijderd.
Vooral de bramenstruiken en hulst tierden welig, omdat we daar enkele jaren
geen tijd voor hebben gehad. Een gezin met jonge kinderen heeft geholpen om
verse houtsnippers te strooien op het wandelpad langs de Beek. Dit pad is
bedoeld voor de broeders en ligt in het besloten gedeelte van de tuin.



Ook elders is hard gewerkt. Zo is de tuin
van de "Oude ingang van de abdij" langs de
Vennewatersweg opgeknapt, hebben we
veel snoeiafval vermalen tot nuttige
snippers, is de greppel langs het weiland
uitgediept, is een klein stukje wandelpad
achter het Gastenhuis verhard, zijn de
composthopen omgespit en is er een
zitbankje gemaakt voor het broederkerkhof.
In de abdijtuin staan nu een 5-tal zitjes die
gemaakt zijn van "eigen hout".

Hard gewerkt dus en een nuttige en prettige
werkdag. De verzorging door de broeders
was weer als vanouds.

Zaterdag 11 februari 2017

Op een winterse dag, met een winterse weersvoorspelling krijg ik een paar
berichtjes of de werkdag wel doorgaat. Ja, eigenlijk gaan we altijd door. In ieder
geval ben ik er, en ik zie wel wie
er nog meer is. Stukje eigen
verantwoordelijkheid, als je het
niet vertrouwt niet doen. Anders
gewoon lekker komen. Zo ook
vandaag.

Prima temperatuurtje om te
scheppen. Zonder te schudden
sneeuwde het op de Egmondse
Abdij (naar Boudewijn de Groot)
en op ons bolletje. Maar dat
deerde de 14 vrijwilligers niet.
Gewoon weer lekker veel gedaan.
De bramen van het talud
verwijderd, een stukje van de
IVN-tuin geplagd. Bomen getopt,
greppel schoongemaakt, snippers gehaald en meegeholpen in de kas.
En weer lekker voldaan naar huis. In een witte wereld.




Zaterdag 14 januari 2017

Vandaag een aantal heerlijke
winterklussen gedaan.

Om te zorgen dat de planten het nog
meer naar hun zin hebben, lag er

temperatuurtje om lekker te gaan
scheppen en kruien, al hadden we
ook nog de hulp van de trekker voor
de langere afstanden. Ondanks de
winterse buitjes is de vlindertuin en
de Strabotuin voorzien van een
voedingsrijke laag.

Daarnaast is het parkeerterrein weer
netter gemaakt met het afsteken
van de randen en is ook de moestuin
een stuk verder met de aanleg van
nog een Hulgelbeet.




